
 

 

 

                    Gebedsviering   

              Theresiagemeenschap Borne 

          "Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u”. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Opening met het kruisteken 
Opdat wij de naam van Christen waardig dragen. 
Als Christen, zijn wij immers gedoopt in zijn naam: 
In de naam van de Vader de Zoon en de H. Geest 
Amen. 
 
Openingswoord  
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Voor wie zoeken in de stilte 
naar een vuur voor hart en handen. 
 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Voor wie roepen om vrede 
van gerechtigheid dromen. 
 
Met vrede gegroet en gezegend met licht! 
Voor wie wachten in vertrouwen 
dat de liefde zal blijven. 
 
Met vrede gegroet 
en gezegend met licht! 
 
Gebed om nabijheid 
Laat ons omkijken, 
naar onze kleine en grote strijd, 
naar ons zwijgen en wegkijken, 
naar onze boosheid en onze leugen. 
Laat ons vergeven en om vergeving bidden. 
 
Uit de lering van Franciscus van Assisië:  
Waar liefde is en wijsheid, daar is geen vrees en geen 
onwetendheid. 
Waar geduld is en deemoed, daar is geen toorn en geen opwinding. 
 



Waar ondanks armoede tevredenheid is, daar is geen begerigheid 
en geen hebzucht. 
Waar rust is en bezinning, daar is geen hectiek en geen onrust. 
Waar de vrees van de Heer is om zijn erf te bewaken, 
daar kan de vijand geen plaats vinden om binnen te dringen. 
Waar barmhartigheid is geen intolerantie , 
daar is geen veeleisendheid en geen verharding. 
Waar God echt mag wonen daar is vrede. 
 
Gebed om vergeving 
Goede God, mensen die gehoord willen worden, lopen wij menig 
keer  voorbij. Wil ons hiervoor vergeving schenken. 
 
God, Gij hebt ons een hart gegeven dat zou moeten kloppen voor de 
anderen, dat voor iedereen zou moeten openstaan. Maar te vaak 
en teveel zijn we bezig met onze eigen beslommeringen.  
Daarom: vergeef ons Heer. 
 
Gij hebt ons handen gegeven om er helpende handen van te maken, 
om ze naar anderen uit te steken. Maar vaak kijken we liever toe 
dan dat we onze handen reiken.  
Daarom: vergeef ons Heer.  
 
Gij hebt ons voeten gegeven om naar de anderen toe te gaan, maar 
we lopen hen zo vaak voorbij.  
Daarom: vergeef ons Heer. 
 
Moge Gods Geest ons helpen om meer aandacht te besteden aan 
mensen die ons nodig hebben. Moge Hij ons helpen, te leven  naar 
het voorbeeld van uw zoon Jezus. 
 Amen. 
 
 
Kyrië  eleison koorzang     te beluisteren 
 



Openingsgebed 
Heer, onze God, 
die de vrede in ons hart wilt planten. 
Wij bidden u voor vandaag en morgen om mensen 
die de aarde in hun hart dragen 
en de hemel in hun ogen. 
Laat ons samen verantwoordelijk zijn 
voor deze tijd waarin wij mogen leven. 
Laat het honderd jaar worden zonder oorlog. 
Laat de vrede geen papieren vrede zijn, 
maar een dagelijks verhaal van kleine mensen 
die ervaren dat ze alleen in uw trouwe handen 
geborgen zijn. Amen. 
 
Ontsteken van de gedachteniskaars 
Heer God nu wij U om vergeving hebben gevraagd, richten wij ons 
opnieuw tot U. 
En denken daarbij aan alle dierbare overledenen. 
Zij, die ons leven kleurden en zin gaven aan ons bestaan. 
Zij, met wie wij lief en leed hebben gedeeld. 
Zij, die zijn overgegaan in blijvende herinneringen. 
Zij, van wie wij de naam nog steeds vol liefde uitspreken. 
Zij, wiens naam in ons hart gegrift staat 
Wij geloven en vertrouwen dat U hen in uw blijvende liefde heeft 
opgenomen. 
Dat geloof en vertrouwen geeft ons rust en troost Heer. 
Voor hen ontsteken wij de gedachteniskaars,  
opdat zij allen rusten in vrede. 
 
Eerste lezing 
Dit is het visioen van de profeet Jesaja. 
Er komt een tijd dat de berg van de Eeuwige 
zal uitsteken boven alle heuvels 
en dat de tempel van God op die berg rotsvast zal staan. 
Alle stammen en volkeren zullen op weg gaan 



en toestromen naar de heilige stad en zeggen: 
Kom laat ons optrekken naar de berg van de Eeuwige, 
naar de tempel van onze God. 
Hij zal ons de wegen wijzen die wij moeten gaan 
en wij zullen zijn paden bewandelen. 
Want in Jerusalem geeft de Eeuwige onderricht. 
Daar zal Hij recht spreken over de volkeren 
en de geschillen tussen de stammen oplossen. 
Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegijzers 
en hun speren tot sikkels. 
Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander 
en niemand zal hen nog leren oorlogvoeren. 
Hoe verblijd was ik, 
Hoe verblijd was ik toen ik het hoorde: 
"wij gaan op weg naar het huis van de Eeuwige." 
Zo nu staan wij voor uw poorten, 
op uw grond, Jerusalem. 
Stad van mijn hart, Jerusalem, 
met uw huizen schouder aan schouder. 
Alle stammen van het volk 
trekken erheen in karavanen, 
om de Naam van de Eeuwige te vieren, 
dat is onze heilige plicht. 
Want daar staan de zetels van de gerechtigheid, 
daar staat de troon van het huis van Gods toekomst. 
Bid om vrede voor deze stad, 
wens haar kinderen alle zegen, 
stad van vrede, in uw midden 
mag een mens gelukkig zijn. 
 
Alle voorspoed wens ik jou, 
lieve woning van mijn vrienden, 
stad van God, ik wens je vrede, 
vrede voor altijd. 
 



Woorden, gerelateerd aan het woord vrede 
Toen Jezus in Bethlehem geboren was, zongen de engelen: 
"Glorie aan God in de  hemel, en op aarde vrede onder de mensen 
van zijn welbehagen. 
"(Lc. 2,14) 
Jezus zegt: "Gelukkig de mensen die vrede brengen, 
want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
"(Mt. 5,9) 
"Als je een huis binnengaat, wens het dan vrede. 
"(Mt. 10,12) 
"Leef in vrede met elkaar." 
(Mc. 9, 50) 
Niet zoals de wereld die geeft, geef ik hem u. 
"(Jo. 14,27) 
Op het einde van zijn leven kwam Jezus naar Jerusalem. 
De mensen zwaaiden met palmtakken en riepen: 
"Hosanna, hosanna, de koning van de vrede".(Lc. 19,38) 
 
Lied     “Lied van Ruth” 
Ek is n vreemde hier 
Ek het my land gelos 
Ek het jou pad gekruis 
Ek het jou spoor gevolg 
Jy het gese gaan terug 
Moe nie op my vertrou 
Maar jy s n deel van my 
Wat doen ek sonder jou 
 
En ek weet die toekoms is onseker 
En die donker is digby 
En ek weet ons wag n lang reis 
Reg deur die woestyn 
 
Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 



Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart in my hart 
 
Ek weet jou volk is bang 
Voor ons wat anders is 
Maar ek sal brugge bou 
Daar waar die afgrond is 
En ek sal terugverlang 
Wanneer die wind sal waai 
Wat uit die suide kom 
Van my geboorte grond 
Maar ek sal sterk wees 
En ek sal oorleef 
Want ek wil naas jou staan 
Al sal dit moeilyk wees 
 
Maar jou land is my land 
Jou volk is my volk 
Jou taal is my taal 
Jouw God is my God 
Jou droom is my droom 
Jou pad is my pad 
Jou toekoms my toekoms 
Jou hart is my hart 
 
My deel is jou deel 
My brood is jou brood 
Jou lewe is my lewe 
Jou dood is my dood 
 
 



En wanneer die donker kom 
En jou mense my ontwyk 
Sal ek my liefde gee 
Totdat die haat verdwyn 
Want jou huis is my huis 
Jou angs is my angs 
Jou stilte my stilte 
Jou land is my land 
 
Bezinning 
Ik koester een droom dat de mensen 
eens zullen opstaan en zullen inzien dat ze geschapen zijn 
om als broers en zussen te leven met elkaar. 
Ik heb een droom dat op een dag 
de rechtvaardigheid neerstroomt als water en dat gerechtigheid 
vloeit als een stroom. 
Ik koester een droom dat eens op een dag alle oorlogen eindigen 
dat mensen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers 
en hun speren tot een snoeimes, 
dat volkeren niet meer tegen elkaar opstaan 
en dat niemand meer aan oorlog denkt. 
Wij hebben een droom dat we met dit geloof in staat zijn 
de wanhoop te verdragen 
en nieuw licht te brengen 
in de duistere momenten van pessimisme. 
Wij dragen een droom in ons 
dat we de dag naderbij kunnen brengen 
waarop er vrede zal zijn op aarde en goede wil in alle mensen. 
Die dag zal een gloriedag zijn 
en alle kinderen Gods zullen er zich over verheugen. 
 
Overweging 

Gezang     Salve Regina         
 



Wij geloven     Bidden wij samen…… 
Ik geloof in God, bron van alle leven, Vader voor altijd. Daarom 
geloof ik in vrede op aarde, levenskansen voor iedereen. 
Ik geloof in Jezus, zijn Zoon, de vredevorst. Die niet kwam om te 
heersen maar om te dienen, die de macht van het kwaad heeft 
gebroken, die gestorven is, maar ook verrezen, die leeft in ons 
midden, die ons voorgaat op de weg van elke dag. 
 
Daarom geloof ik in een gemeenschap 
Waar liefde en geloof, verenigd zijn. In een gemeenschap die open 
staat voor het evangelie. 
Ik geloof dat wij ondanks onze tekortkomingen, maar gedragen 
door de Geest van God, de weg zullen vinden die eens zal leiden 
naar leven in overvloed. AMEN. 
Voorbeden……. 
Wij bidden voor allen die gedoopt zijn  
maar zich niet meer thuis voelen in de kerk, 
die wel gelovig zijn maar niet weten hoe dat inhoud te geven. 
Moge Gods geest als helder doopwater over hen komen,  
dat zij nieuwe wegen mogen vinden en die willen bewandelen. 
 
Wij bidden voor allen 
die ja gezegd hebben tegen de blijde boodschap van Jezus 
maar die dat niet waar maken in hun dagelijkse bestaan. 
Moge Gods geest over hen neerdalen en hen bemoedigen 
dat Jezus' dienstbaarheid en goedheid ook in hun leven zichtbaar 
moge worden.  
 
Wij bidden voor alle kinderen, 
die via hun ouders en vele anderen  
de wereld van waarden en normen gaan ontdekken,  
die belangrijk zijn voor hun leven en hun toekomst. 
Moge Gods geest over hen neerdalen en hen bemoedigen 
dat zij ook de waarden van Jezus' boodschap mogen ontdekken. 
 



Persoonlijke voorbeden………….. 
Goede God, zend ons uw Geest, uw kracht opdat wij even als Jezus, 
gedoopt zijn en door die doop met hem blijvend verbonden zullen 
zijn.  
Dat vragen wij U in Jezus' naam. Amen 
 
Bidden wij samen   Hoop en verwachting                                                                                             
Ik hoop op een nieuwe wereld,  

waar geen kind meer zal worden geslagen,  
waar geen vrouw meer zal worden misbruikt, 
waar vrouwen en mannen elkaar tot vreugde zijn. 

Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar niemand van tafel wordt uitgesloten,  
waar gastvrijheid de boventoon voert,  
waar samen delen heel gewoon is. 

Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar kinderen en ouderen vrolijk zijn,  
waar muziek klinkt uit de huizen,  
waar licht straalt uit de ogen van allen die er wonen. 
 

Lied   Morgen komt het beter 
Hoe heeft het zover kunnen komen? Ik was van plan me nooit te 
laten grijpen 
Toch ben ik stiekem meegenomen in de maalstroom van de tijd 
Ik lees de krant en voel de pijn hier en het drama wat gebeurt maar 
denk ook: ‘daar gaan we weer' 
In de cirkel meegesleurd en Ik ben vaak onderweg 
Maar Ik ben hier als je zoekt als ik ‘s avonds thuiskom 
Vraag je alles goed? Het gaat OK m'n jong 
Maar met de wereld even niet wees gerust m'n lief morgen komt 
het goed 
En als de wereld losgaat hoor dan wat ik zeg 
Ik zeg je dat er altijd nog meer goed is dan het slecht 
En als de oorlog losbreekt ben ik het die je vangt 
En zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst 



Maar als je landen bombardeert dan krijg je telkens weer 
Terug wat je verdient al doet het lijden nog zo'n zeer 
En als de wereld losgaat dan ben ik hier nog bij je 
En zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan lijden 
En als de oorlog losbreekt ben ik het die je vangt 
En zeg ik dat er altijd nog meer liefde is dan angst 
Krantenkoppen schreeuwen crisis ik zie ze schrijven over                 
wij en zij 
Ik tel alleen verliezers in de maalstroom van de tijd 
Kijk naar m'n zoon en voel de pijn hier 
Al het drama wat gebeurt wat zou ik doen als hij er niet meer     
was werd ik de cirkel ingesleurd en ik ben vaak onderweg 
Maar ik ben hier als je zoekt als ik ‘s avonds thuiskom 
Vraag je alles goed? Het gaat OK m’n jong maar met de wereld 
even niet 
Wees gerust m'n lief morgen komt het goed. 
 
Vredeswens 
Christenen worden elke dag opnieuw uitgenodigd 
om in de Jordaan te stappen, om zich onder te dompelen in het 
water om zo gereinigd te worden van onze tekortkomingen en 
opnieuw te beginnen. 
Enkel en alleen als we ons reinigen 
zijn we in staat vrede uit te dragen naar de mensen om ons heen. 
Moge die vrede van de Heer altijd met ons zijn. 
En laten wij elkaar de hand reiken als een teken van vrede. 
 
Collecte en mededelingen 

Zegenbede en wegzending 
Moge de Zoon, die zijn leven met ons deelde 
ons helpen te delen met elkaar. 
Moge de Heilige Geest, die in ons woont 
ons zo bezielen, dat wij zelf een zegen zijn. 
Amen. 



 

Slotlied   Mensenlied op blz. 627  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


