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Welkom

Welkom u allen, hier verbonden in Zijn naam.

Welkom op de eerste zondag van de advent.

In de adventsperiode worden wij opgeroepen

om getuige te zijn van het Licht.

Laat de eerste kaars die wij zo dadelijk ontsteken

de kaars zijn van solidariteit en betrokkenheid.

Met aandacht voor de medemens willen wij geloven dat,
waar mensen elkaar dragen,

God midden onder ons aanwezig is.

Met die gedachte openen wij deze viering.

+ In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest Amen.

Ontsteken van de eerste kaars op de adventskrans

Met het ontsteken van de eerste kaars op de adventskrans willen
wij een nieuw begin maken.

Als een teken dat de geboorte van het Christus-kind dichterbij
komt en dat wij er verlangend naar uitzien.

Een periode van 4 weken hebben we nog te gaan waarin wij
bewust willen leven en met de komst van het kind van Nazareth,
het Licht tegemoet zien.

Wij bidden U God:

Geef ons de inspiratie daarbij en verlicht onze weg naar U.

INTROITUS / Adventslied

De tekst van de intredezang luidt:

Rorate caeli desuper, et nubes pluant justum;
aperiatur terra et germinet Salvatorem.

( Dauwt hemelen uit den hoge en mogen de wolken de
rechtvaardige regenen )

Begroeting;

Wachten... we kennen het allemaal.

Wachten op openbaar vervoer, wachten in de dagelijkse file.
Wachten bij de huisarts, wachten op een uitslag, wachten op een
terugkeer en weerzien.



De adventsperiode is ook een periode van wachten,
verwachtingsvol de geboorte van het kerstkind tegemoet zien.
Dat is advent; uitzien naar........

Niet zomaar gewoon vier weken en dan plots Kerstmis.

Nee, vier weken om na te gaan of ons hart open staat

om het kerstkind te ontvangen.

Vier weken om na te gaan en ons bewust te maken dat kerstmis
meer is dan sfeer, kaarsen en geneugten.

Vier weken om na te gaan of onze handen warm genoeg zijn
om dat Kind liefdevol op te nemen en te koesteren.

Vier weken adventsverwachting, vol van hoop, op weg naar de
komst van de vredevorst.

Openingsgebed:

God, uw Zoon heeft ons gezegd:

“In het huis van mijn Vader is plaats voor velen”.

Wij bidden U voor alle mensen, maar vooral voor hen

die in deze dagen op zoek zijn naar een handjevol geluk.
Onze aandacht geldt met name voor hen die geen vrede of
veiligheid kennen, naar hen wie geen geborgenheid kennen.
Voor hen die aandacht en liefde moeten ontberen.

U roept ons op om in deze dagen van de advent

in ieder mens die bij ons aanklopt uw uitnodiging te zien.
Geef ons de moed om daarover te durven nadenken

Niet enkel in dit uur maar op z' n minst in deze adventsperiode.
Amen.

Gebed om ontferming,

Goede God, wees hier aanwezig

als de stem in het gebeuren van elke dag,
als de stem die opklinkt

uit de stille noodkreet van de eenzame,
uit de lach van wie blij is,

uit de tranen van wie bedroefd is.

Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons. (allen)



Goede God, wees hier aanwezig

in de zon die onze dag verlicht,

in het vuur dat de kou verdrijft,

in het water dat ons zuivert en verfrist,
in het brood dat onze honger stilt,

in de wijn die ons hart verblijdt.
Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons. (allen)

Goede God, wees hier aanwezig

in de vriend die ons nabij is,

in de hand die troost en opricht,

in de vergeving die geschonken wordt,
in het telkens nieuw begin,

in zoveel liefde, gratis aan ons besteed.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons. (allen)

Kyrié kooruitvoering tallis scholar

Het ontsteken van de gedachteniskaars

Tijdens deze viering staan wij stil bij hen die overleden en niet
meer in ons midden zijn.

Zij, die ons leven kleurden.

Zij, met wie wij lief en leed hebben gedeeld.

Zij, wiens naam wij koesteren en deze in ons hart blijvend
meedragen.

Wij geloven en vertrouwen dat zij voor eeuwig in uw blijvende
liefde zijn opgenomen.

Dat geloof en vertrouwen geeft ons rust Heer.

Voor hen die in ons hart voort leven ontsteken wij de
gedachteniskaars, opdat zij allen rusten in vrede.

Eerste lezing:

Uit de profeet Jeremia, 33, 14-16.

Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd dat Ik de belofte vervul die Ik
aan Israél en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige
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afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die
dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En de stad zal
heten: Heer, onze gerechtigheid.

Lied: De Heer heeft mij gezien blz. 427 lied 421

Laat ons samen bidden Psalm 25 (24), 4bc-5ab. 8-9. 10 en 14.
Tot U in den hoge richt ik mijn geest tot U, Heer mijn God.

Wijs mij uw wegen, Heer,
leer mij uw paden kennen.

Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.

De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.

Hij leidt de geringe langs eerzame paden,

Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.
De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.

Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen,
Hij toont hun de waarde van zijn verbond.

Tweede lezing: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus
aan de christenen van Tessalonica.

Broeders en zusters,

Moge de Heer u overviloedig doen toenemen in liefde voor elkaar
en voor alle mensen zoals ook mijn liefde uitgaat naar u. Hij sterke
uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het aanschijn van
God onze Vader bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn
heiligen. Voor het overige, broeders en zusters, vragen en
vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de overlevering die gij van
ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een
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levenswandel die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al
doet. Gij kent de voorschriften die wij u op gezag van de Heer
Jezus gegeven hebben.

Evangelielezing

De eerste zondag van de advent luidt het begin in van een nieuw
liturgisch jaar. En dus mag een andere evangelist een jaar lang de
boventoon voeren. Lucas dus.

Wat biedt Lucas ons vandaag ter overweging aan? Hij spoort ons
allen aan om waak-zaam te blij-ven en te bidden om overeind te
blijven in de moeilijke tijden in afwachting van de wederkomst van
de Mensen-zoon.

Dit is in het kort gezegd de boodschap in de evangelielezing van
vandaag.

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas.

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Er zullen tekenen zijn aan
zon, maan en sterren en op de aarde zullen de volkeren in angst
verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De
mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de
wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in
verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op
een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles
begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog
want uw verlossing komt nabij. Zorgt er voor dat uw geest niet
afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen
van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een
strik; want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld.
Weest daarom altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn
te ontkomen aan al die dingen die zich gaan voltrekken, en dat ge
stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.

Overdenking



Geloofsbelijdenis
Mag ik u uitnodigen om samen
getuigenis af te leggen van ons geloof in Jezus, onze Messias?

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, bron van liefde.

Ik geloof dat ik geroepen ben

om mee te werken aan een toekomst

die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderljjke mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die mens

die wij kennen als zoon van mensen
en zoon van God,

die een ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt

als wij in zijn naam samen zijn

en wij elkaar levenskansen geven.

Ik geloof dat zijn Geest

ons telkens weer aanspoort

om naar elkaar om te zien

en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven

niet zal eindigen in het zinloze niets,

maar dat wij eens zullen leven

bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Lied: instrumentaal Albinoni ops 7/ 5-2



Voorbeden

Bidden we tot God

in wiens huis plaats is voor velen.

Voor mensen met een huis vol problemen

omdat gebrek aan basisbehoeften en veiligheid

hun leven bemoeilijkt en voor spanning zorgt in het gezin.
Dat ze kansen krijgen om van hun huis

een warm en veilig thuis te maken.

Laten wij bidden in stilte..........

Bidden we voor de vreemdeling in ons land.

Voor asielzoekers die naar hier gekomen zijn

om de uitzichtloze situatie in hun land te ontvluchten

en hopen hier een nieuwe toekomst op te bouwen.

Dat er voor hen in deze advent iets nieuws mag beginnen:
gastvrijheid in onze steden en dorpen,

respect voor hun cultuur en verleden,

nieuwe hoop dat zij die dat willen,

kunnen terugkeren naar hun land in vrijheid en vrede.
Laten wij bidden in stilte...............

Bidden wij voor ons allen.

Dat wij niet doelloos, blind en doof, zonder empathie en
mededogen door het leven gaan.

Maar dat wij naar wegen zoeken

om dienstbaar te zijn aan elkaar, attent voor de nood van anderen.
Laten wij bidden in stilte..............

Aangereikte persoonlijke voorbeden...................

Lied Wees Gegroet Liedno. 471
Ik groet u vol genade..................

Collecteaanbeveling en mededelingen



Vredeswens

In Jezus is aan het licht gekomen

dat vrede en gerechtigheid mogelijk zijn,

ook al doen tal van signalen het tegendeel vermoeden.
Daarom bidden wij: Heer Jezus,

maak van ons waakzame, wakkere mensen,

mensen met vertrouwen in U.

Mensen die geloven in het goede, die geloven in een betere en
eerlijke maatschappij.

Moge het geloof in vrede ook onze drijfveer zijn.

Die vrede, de vrede van de Heer zij altijd met u.

Slotgebed

Heer, onze God,

echt leven is ook in de grootste duisternis
blijven hopen op een klein lichtje.

Advent is leven,

een kans om wat ons is gegeven,

te delen en aan anderen door te geven.
Een kans om wat krom is, recht te trekken,
om wie inslaapt, wakker te schudden,

om wie hopeloos of radeloos is, weer te helpen geloven.
Advent is het licht zien in de duisternis.

Slotlied: Ottche Nach (Onze Vader )
Twents Byzantijns Koor

Wegzending en zegen

Moge God ons zegenen

opdat wij zijn Licht mogen ontmoeten in elkaars ogen.

En op weg naar morgen, op weg naar het Christus-kind;
zijn zegening mogen delen met velen,

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.



Hartelijk dank voor uw komst en een mooie zondag gewenst.
De eerstvolgende viering is op zondag 14 december. Aanvang 10 uur.

Indien u financiéel wilt bijdragen, is uw (collecte)geld zeer welkom.
t.g.v. Theresiagemeenschapborne o.v.v. “collecte”

NL97 TRIO 0391 114417

RSIN:8559 39 217 Anbi-status

Vereniging Theresiagemeenschap Borne

www.theresiagemeenschapborne.nl
secretariaat@theresiagemeenschapborne.nl

10



11



