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      Adventsviering zondag 3 december 2023 

 

 

1e zondag van de Advent 

 
Met of zonder gehoorapparaat? 
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Begroeting 
 
Openingslied: Naar U gaat mijn verlangen, Heer 
GVL. Psalm 25 I blz 44 
 
Refr.: Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
    Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Zoudt Gij ooit mij te schande maken, 
neen, voor allen die op U wachten 
zijt Gij een goede en betrouwbare God. 
 
Refr.:  Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
    Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, 
zet mij op het spoor van uw waarheid. 
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet. 
 
Refr.:  Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
    Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
Steeds weer zoeken mijn ogen naar U, 
hoe is uw naam, waar zijt Gij te vinden, 
eeuwige God, wij willen U zien. 
 

Refr.: Naar U gaat mijn verlangen, Heer, 
    Heer, mijn God, ik ben zeker van U. 
 
Ontsteken van de 1e kaars 
 
In de donkerste dagen van het jaar 
zien wij uit naar licht. 
Als het buiten guur en koud is 
zoeken we beschutting en warmte, 
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en keren we naar binnen. 
-letterlijk -  figuurlijk. 
 
Elke zondag wordt er een kaars op de adventskrans 
aangestoken. 
Het licht groeit week na week –  
Het licht dat wij vandaag ontsteken  
brengt ons over 3 weken bij Kerstmis 
 

We ontsteken dit licht met aandacht, 
een kwetsbare vlam van hoop. 
Advent: tijd van verwachten.  
Wij verwachten de Komende:  
een eeuwig herbegin, 
de komst van een kind, klein en kwetsbaar, 
eens aan ons gegeven.  
 
Inleiding op de viering 
 
Het is weer advent, een nieuw begin. 
En elk nieuw kerkelijk jaar begint met ons op de uitkijk te zetten. 
Ons beschermend tegen het verblindende licht van de 
laagstaande zon houden we de hand boven onze ogen en turen 
de horizon af…want het feest om Jezus’ geboorte nadert ons al. 
Vandaag zal het in onze viering gaan over ons gespitst zijn op 
het dichterbij komende kerstfeest; over de waakzaamheid die 
ons geboden is. 
We kiezen daarom als thema: Met of zonder gehoorapparaat. 
 
Toelichting van het symbool  
 
Degenen onder ons die van een gehoorapparaat gebruik moeten 
maken, weten er alles van: het luistert heel nauw of hun 
apparaatje goed staat afgesteld. 
De minste of geringste afwijking irriteert al. 
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Nu we het willen hebben over het belang van openheid en 
gespitst zijn op wat komt, in ons geval het kerstfeest,  
leek een gehoorapparaat wel een treffend symbool. 
 
Verstilling 
 
Meditatie  
 
Open zijn naar buiten. 
Niet alleen maar in jezelf gekeerd zijn, niet alleen maar gefocust 
op je eigen bezigheden en besognes. 
Nee, óók een open en verwachtingsvolle houding naar buiten 
toe, naar anderen, naar de grote wereld om je heen… 
We kennen allemaal wel van die fases in ons leven waarin het 
met die openheid slechter is gesteld dan op andere keren. 
Hoe is het nú met ons? 
Kunnen we het toch een beetje hebben dat het nu advent is? 
Advent wil ons immers uit onszelf halen, ons uitnodigen 
waakzaam te zijn met het oog op de komst van Jezus. 
 
Verstilling 
 
Meditatie 
 
Wakker zijn, echt ook heel bewust oog hebben voor 
wat er om je heen gebeurt, vraagt energie. 
Het is verleidelijk je maar niet druk te maken over allerlei situaties 
buiten je; je hebt al genoeg met jezelf te stellen. 
En toch….en toch…en toch….dán lukt het niet met ons; 
dan verschrompelen we en zetten we onszelf buitenspel, buiten 
bereik van anderen, buiten bereik van God en dan zijn we 
daardoor ook niet echt gelukkig. 
Wat spijtig dan ook dat we vaak te laks zijn om, in de 
symbolische zin van het woord, ons gehoorapparaat in te doen, 
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want dat had ons nu juist wel dat contact met buiten, met 
anderen, met God, kunnen geven. 
Vergeving, dat is wat we moeten vragen. 
 
Lied om vergeving en bemoediging: Hoor. Maar ik kan niet 
horen GVL no.618 blz 712 
 
Gebed   
 
Dragende grond van ons bestaan, 
U krijgt gezicht voor ons in Jezus.  
Hij komt naar ons toe. 
Wij van onze kant, willen daarom ook al vast naar hem toe 
gaan. 
Geef dat we onze ogen goed de kost geven om de tekenen 
van zijn komst te zien. 
Geef ons ook de nodige waakzaamheid zodat we Jezus al 
horen naderen en het ons niet ontgaat als hij op onze deur 
klopt. 
Amen. 
 
Eerste lezing: Uit de profeet Jesaja, 63, 16b-17. 19b + 64, 3b-
8. 
 
Gij Heer zijt onze Vader, Gij onze Verlosser en uw Naam is 
eeuwig! Waarom Heer liet Gij ons van uw wegen afdwalen zodat 
ons hart verstokt werd en U niet meer vreesde?  
Keer U weer tot ons omwille van uw dienaren.  
Omwille van de stammen die uw eigendom zijn.  
Scheur toch de hemel open en daal af en de bergen zullen 
beven voor uw aanblik.  
Gij alleen zijt God en Gij staat bij al wie op U durft hopen.  
Gij komt hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid 
beoefenen, die bij al wat ze doen aan U denken!  
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Vertoornd waart Gij op ons maar wij volhardden in het kwaad: 
hoe zouden wij ooit redding kunnen vinden?  
Wij allen waren als onreinen, onze goede werken als kleding 
door stonden bevuild; Als bladeren zijn we afgevallen en de wind 
van onze zonden heeft ons meegevoerd.  
Niemand die er aan dacht uw Naam aan te roepen, die op U zijn 
vertrouwen durfde stellen: Gij had immers uw aangezicht van ons 
afgewend en Gij had ons prijsgegeven aan onze zonden.  
Toch zijt Gij, Heer, onze Vader; wij zijn het leem, Gij de 
boetseerder: Wij zijn slechts het werk van uw handen.  
Blijf niet eindeloos op ons vertoornd, Heer, en wil onze 
ongerechtigheid niet voor altijd indachtig zijn: Zie op ons neer: wij 
zijn uw volk! 
 
Tussenzang: Ons hart verheft zich GVL 514 
 
Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus, 13, 
33-37. 
I 
n die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Weest op uw hoede, weest 
waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is.  
Het is er mee als met een man die in het buitenland vertoeft.  
Bij het verlaten van zijn huis heeft hij aan zijn dienaars het 
beheer overgedragen, aan ieder zijn taak aangewezen en de 
deurwachter bevolen waakzaam te zijn.  
Weest dus waakzaam, want ge weet niet wanneer de heer des 
huizes komt, 's avonds laat of midden in de nacht, bij het 
hanengekraai of 's morgens vroeg.  
Als hij onverwachts komt, laat hij u dan niet slapend vinden.  
En wat Ik tot u zeg, zeg Ik tot allen: weest waakzaam! 
 
Overweging   
 
Instrumentaal 
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Woorden van geloof 
 
V: Ik geloof in God, 
Schepper van hemel en aarde. 
 
Ik geloof dat God zijn schepping 
aan ons, mensen, heeft toevertrouwd 
opdat wij zijn werk zouden voortzetten 
en deze aarde voor alle mensen 
bewoonbaar zouden maken. 
 
V: Ik geloof in Jezus Christus, 
de Verlosser van de wereld. 
 
Ik geloof dat wij uitgenodigd worden 
om door onze levenshouding mee te werken 
aan de opbouw van een betere wereld, 
door ons in te zetten 
voor meer levenskansen voor iedereen 
en om Christus’ werk verder uit te dragen. 
 
V: Ik geloof in de Heilige Geest 
die ons inspireert om als een betrokken gemeenschap 
voort te gaan. 
 
Ik geloof dat ik persoonlijk word aangesproken 
om deelgenoot te zijn van deze gemeenschap, 
samen met zo veel betrokken mensen.  
Amen 
 
Voorbeden 
 
Heer, onze God, luister naar ons bidden en 

vervul ons van uw Licht, zodat wij op onze 

beurt  
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licht kunnen zijn voor elkaar,   

  

Bidden we voor mensen die harde klappen hebben moeten 

incasseren, mensen voor wie het leven veel van zijn glans heeft 

verloren. Dat ze een hand op hun schouder mogen voelen en 

nieuwe mogelijkheden leren zien.  

 

moment van stilte 

  

Bidden we in deze donkere dagen voor Kerstmis  

dat we stilte scheppen in ons hart, zodat we oog krijgen 

voor wat zo gemakkelijk ondergesneeuwd raakt in ons 

leven. Dat we in alles op zoek mogen blijven naar Gods 

Licht.  

 

moment van stilte 

  

Bidden we dat we kritisch mogen kijken naar de 

manier waarop we met elkaar omgaan.  

Dat we oog hebben voor elkaar. Dat we 

elkaar zien staan en steeds naar elkaar op 

zoek blijven.  

 

moment van stilte 

 

Bidden we dat we waakzaam mogen blijven voor wat er om 

ons heen gebeurt.  

Dat we onze ogen niet sluiten voor de grote nood waarin veel 

mensen verkeren en dat we niet in moedeloosheid 

verzinken.  

 

moment van stilte 
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Ontsteken van het licht  

 
Wij willen, vanuit ons zoekend en tastend geloof waarmee we 
hier vandaag aanwezig zijn, aan de paaskaars de 
gedachteniskaars aansteken.  
De kaars die symbool staat voor allen die wij vandaag willen 
gedenken.  
Mag dit een moment van verbondenheid zijn, van gewijde stilte, 
van naar boven laten komen van onze gevoelens van weemoed 
en dankbaarheid – verlangen naar een weerzien ooit. 
 
Aangedragen intenties 
 
Onze Vader/Wees gegroet  
 
Geen actie zonder ons licht op te steken bij God, zonder ons oor 
te luister te leggen bij Hem, zonder ons in gebed te richten op 
Degene die we mogen noemen: 
 
Onze Vader, 
graag zouden wij in deze wereld 
uw naam geheiligd zien. 
Mochten steeds meer mensen U kennen 
als God-met-ons. 
Uw Rijk kome! 
Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. 
Uw wil geschiede, 
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn, 
die zich inzetten voor de ander. 
Wij vragen U om het dagelijks brood, 
om het nodige voedsel voor wie honger heeft 
en om de moed ons voedsel te delen. 
Vergeef ons onze schuld, 
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde. 
Leer ons de anderen vergeving schenken, 
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steeds opnieuw, zonder bitterheid. 
Leid ons weg uit de bekoring 
van hoogmoed en onoprechtheid. 
En verlos ons van het kwade. 
Want Gij zijt de vrede en de vreugde, 
de kracht en de heerlijkheid 
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 
 
In haar rol van vrouw en moeder geeft Maria ons een heel 
concreet voorbeeld.  
Door haar ja-woord aan God kan Jezus geboren worden.  
Bidden wij tot Maria opdat ook wij, door ons ja-woord, Christus in 
deze wereld 'geboren' doen worden 
 
Wees gegroet Maria 
Vol van genade, 

De Heer is met u, 

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, 

En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. 

Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, 

zondaars, nu en in het uur van onze dood. 

Amen. 

Vredeswens  

Goede God, 
Onze handen kunnen een instrument van vrede zijn. 
Daarmee kunnen we onze naasten omhelzen, 
toosten, helpen en nog veel meer. 
Zo creëren we vrede in de ander en in onszelf. 
Ook Maria heeft ons laten zien 
dat je aan de wereld vrede kan schenken 
door je hart open te stellen 
voor U en de mensen om je heen. 
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Moge, zoals in Maria’s hart, Gods vrede altijd met u zijn. 
 

Heer, Jezus Christus, 
zend ons uw vrede, opdat ons hart vrede uitstraalt. 
Zend ons uw vrede, opdat onze woorden en daden in 
harmonie zijn. 
Zend ons uw vrede, dat we in het scheppen van vrede uw 
zegen mogen ervaren. 
 
Geven wij elkaar een teken van die vrede. 
 
Vredeslied: Geef ons vrede 
 
Slotgedachte     
 
Advent moet een tijd worden die onrustig maakt: het durven zien 
van zoveel uitsluiting. 
Het moet een oproep worden om grondig iets te veranderen bij 
onszelf, 
bij onze eigen groep en in de grote samenleving. 
Advent moet een tijd worden om te leren 
ongeziene mensen zien. 
Je laten raken door het zwijgen dat over hun bestaan hangt en 
het je aantrekken. 
Kerstmis moet een begin worden van een nieuwe manier van 
leven, waarbij “ Ik zal er zijn voor u” 
in mensen zichtbaar wordt. 
Een nieuw begin van een lange weg van ommekeer en 
solidariteit, van gerechtigheid, 
van hoop en vertrouwen, van er zijn voor anderen. 
Zo wordt God mens! 

 
Rorate 

 
Rorate caeli desuper  Dauwt hemelen uit den 
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et nubes pluant justum. 
 
Ne irascaris, Domine,  
ne ultra memineris iniquitatis; 
ecce civitas Sancti  
facta est deserta,Sion deserta 
facta est, Jerusalem desolata 
est, 
Domus sanctificationis tuae  
et gloriae tuae, 
Ubi laudaverunt te patres 
nostri. 
Rorate ... 
Peccavimus, et facti sumus 
tamquam immundus nos 
Et cecidimus, quasi folium 
universi 
Et iniquitates nostrae quasi 
ventus abstulerunt nos 
 
Abscondisti faciem tuam a 
nobis 
Et allisisti nos in manu 
iniquitatis nostrae. 
Rorate 
Vide Domine afflictionem 
populi tui 
Et mitte quem missurus es 
Emitte Agnum dominatorem 
terrae 
De Petra deserti ad montem 
filiae Sion 
Ut auferat ipse jugum 
captivitatis nostrae. 

hoge en mogen de 
wolken de rechtvaardige 
regenen; 
'Wees niet vertoornd, Heer, 
gedenk niet langer onze 
zonden; zie de stad van de 
Heilige is verwoest, Sion 
ligt in puin, Jeruzalem is 
ontredderd; uw heilige en 
luisterrijke stad, waar onze 
vaderen U lof hebben 
gezongen. 
Rorate 
'Wij hebben gezondigd, en 
zijn geworden als een 
onreine;  
daarom zijn wij allen als 
een blad dat valt;  
onze zonden sleuren ons 
mee als de wind;  
U heeft uw gelaat voor ons 
verborgen,  
en ons neergeworpen in de 
macht van onze zonden.' 
Rorate 
'Heer, zie neer op de 
ellende van uw volk,  
en zend die U beloofd 
heeft; Zend het Lam dat de 
aarde beheerst uit Petra in 
de woestijn naar de berg 
van Sions dochter, opdat 
Hij het juk van onze 
zonden wegneemt.' 
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Rorate ... 
Consolamini, consolamini, 
popule meus 
Cito veniet salus tua: Quare 
moerore consumeris 
Quia innovavit te dolor? 
Salvabo te, 
noli timere 
Ego enim sum  
Dominus Deus tuus, 
Sanctus Israel,  
redemptor tuus. 

 
Rorate 
'Troost u, troost u,  
mijn volk; weldra komt uw 
heil; waarom wordt gij 
verteerd door smart? 
Waarom grijpt steeds weer 
nieuwe droefheid u aan?  
"Ik zal u verlossen; wil niet 
vrezen. Ik ben immers de 
Heer, uw God, de Heilige 
van Israël, uw verlosser. 

 
Mededelingen/collecte  
 
Wegzending  Paul 
 
Het zal eenieder duidelijk zijn dat het gelóófstaal is als ik zeg: ‘Na 
zo’n viering als deze gaan we vliegensvlug ons gehoorapparaat 
in doen om geen enkele klop van Jezus op onze levensdeur 
meer te missen’. 
Gaan we dan na deze viering vol goede moed de advent in. 
Laten we er een fijne en zinvolle groeitijd naar Kerstmis toe van 
maken. 
Moge God ons daarbij zegenen, de Vader, de Zoon en de heilige 
Geest. 
Amen. 
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Slotlied: De nacht loopt ten einde GVL no 427 blz 434 
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