
 

 

Hij sprak: “Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van 

iemand die roept in de woestijn: maakt de weg recht voor de Heer” 
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Advent, afkomstig van het Latijnse woord 'adventus' dat 'komst' of 'de 
komende' betekent. Wachtend op de komst van Jezus,                                    

het vredeskind. 
Derde zondag vd advent, ook wel Gaudete-zondag genoemd, naar het woord 

uit de brief van Paulus aan de christenen van Filipi: “Verheugt u in de Heer 
ten allen tijde.” 

 

Welkom en opening 

Openingslied      Zo lang er mensen zijn  blz. 628  

Ontsteken van de derde adventskaars                                                               

Zal eens de dag komen, dat de aardse tocht is volbracht?                                   

Zal er eens een stad van vrede zijn?                                                            

Een stad van gelijken met respect voor elkaar.                                                       

Zal er eens een eind komen aan het zwerven van zoveel 

vluchtelingen?                                                                                            

Onschuldige kinderen, wanhopige moeders, kwetsbare ouderen. 

Het is nauwelijks te bevatten, zoveel, angst, zoveel verdriet! 
Eeuwige, raak een ieder van ons,  
zodat wij ontvankelijk zijn voor uw Geest in ons. 
Mensen op weg, zoekers en ontheemden. 
Gemeenschappelijk in vertrouwen, om zo elkaar te bemoedigen.  
De vlam van de hoop onder ons brandend te houden. 
Op weg naar kerstmis, ontsteken wij de derde adventskaars. 
 

Openingsgebed 
Advent, de tijd om wakker te worden. 
Open je ogen en oren voor het ongeziene lijden van vergeten 
mensen, voor de tekenen van hoop. 
Open je hart voor die stem, die mensen al eeuwen lang, 
diep in ons blijft roepen, tot wij opstaan en een keuze maken 
"Sla uw ogen op naar het licht …” 
 



 
 
De advent loopt ten einde, nog 8 dagen te gaan, 
dan zal God zelf, middels het kind in de kribbe,  
ons tegemoet komen. 
Daar mogen we deze periode naar uitkijken. 
Laten we onze hoop en onze dromen voeden  
aan de mooie woorden van Jesaja: 
De zwaarden die worden omgesmeed tot ploegscharen, 
de wolf die huist bij het lam. 
De blinden die zullen zien en de oren van de doven weer klanken 
zullen ontvangen. 
Laten we toestaan dat Hij ons hart bekeert  
op de woorden van Johannes de Doper: 
“Bereid een weg voor de Heer en maak zijn paden recht .” 
 
Laten we Hem ontvangen, 
met de eenvoud van Maria en het vertrouwen van Jozef  
die beiden, ondanks alle onzekerheid,  ‘ja’  hebben gezegd 
Laten we alert  zijn  en bidden  opdat we Hem zullen herkennen, 
want ongetwijfeld;  Hij komt anders  dan wij Hem verwachten. 
 
Gebed om vergeving 
God, onze vader, 
wij bidden U, dat wij er samen aan willen werken 
dat onze huizen, onze  straten en pleinen. 
Kerken en kapellen, ja ook deze oude  gebedsruimte (180 jr. oud) 
ontmoetingsplaatsen mogen zijn, waar iedereen zich welkom mag 
weten, waar niemand uitgesloten wordt. 
Allen: Waar liefde en vrede is, daar is God. 
 
God, onze vader, wij bidden U dat wij voor elkaar zorg kunnen 
en willen dragen, met name op die dagen, op die momenten 
wanneer op onze zorg en aandacht wordt gerekend.  
Vergeef ons voor de keren dat wij daarin te kort zijn geschoten. 



Allen: Waar liefde en vrede is, daar is God. 
 
God onze Vader, 
vergeef ons wanneer wij niet wilden zien 
dat een ander ons nodig had, 
of wanneer we niet thuis gaven 
toen iemand een beroep op ons deed.  
Allen: 
Waar liefde en vrede is, daar is God 
 

Kyrië   eleison                  te beluisteren 

Mijn God 
Wanneer zoals nu de dagen korter worden, 
we binnen de warmte zoeken. 
Wanneer zoals nu de nachten langer worden, 
het licht verliest en de duisternis wint. 
Dan word ik stil van binnen denk ik over het heden en toekomst, 
droom ik van vrede en geluk. 
Iets er van kan toch worden waargemaakt. 
 
Wanneer zoals nu de aarde verhardt, 
de grond vruchteloos, verstilt het leven. 
Wanneer zoals nu geen boom bij machte is zijn blad te dragen. 
Dan is het alsof ik nog meer dan anders, 
de diepe wortels van ons bestaan voel.                                                                     
Een diep besef in mij, te leven en bovenal te geven. 
Mijn God, bron en levensader voor nu en altijd. 
Amen. 
 
Eerste lezing         volgens de profeet Jesaja                                                                                          

De geest van de Heer God rust op Mij; Hij heeft Mij gezalfd om aan 

de armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft Mij gezonden 

om te genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen 



vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn vrijheid; om aan te 

kondigen het genadejaar van de Heer. Ik wil jubelen en juichen in de 

Heer, mijn ziel wil zich verheugen in mijn God, want Hij heeft Mij 

bekleed met het kleed des heils en Mij de mantel der gerechtigheid 

omgehangen, als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult 

of als een bruid die zich met haar sieraden tooit. Want zoals de 

aarde haar vruchten voortbrengt en zoals een tuin het zaad laat 

rijpen, zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor 

het oog der volken. 

Kerk zijn is Maria zijn 
Is die gemeenschap zijn die in haar schoot 
leven draagt: het leven van Hem,  
die wij in deze adventstijd verwachten. 
Een gemeenschap van mensen 
die Hem tegemoet zien en hun levenshouding 
op Hem afstemmen, zodat Hij kan geboren worden 
in een omgeving van goedheid, van vrede en gerechtigheid, 
van inkeer en inzet. 
 
Kerk zijn is Maria zijn: 
gemeenschap van mensen 
die zich laten bezielen door de Geest, 
Die niets van doen heeft  met aanzien of macht, 
noch met status of prestatie, maar alles met de bereidheid 
om “Ik zal er zijn voor u” de rode draad te laten zijn. 
In denken, in doen en laten, in spreken en in zwijgen. 
 
Ave Maris Stella        Quintet Miniatuur 
 
Evangelielezing    volgens Johannes. 
Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was 
Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht. 
Niet hij was het Licht maar hij moest getuigen van het Licht. Dit dan 



is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters 
en levieten naar hem toezonden om hem te vragen: Wie zijt gij? 
Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote 
stelligheid: Ik ben de Messias niet. Zij vroegen hem: Wat dan? Zijt gij 
Elia? Hij zei: Dat ben ik niet. Zijt gij de profeet? Hij antwoordde: 
Neen. Toen zeiden zij hem: Wie zijt gij dan? Wij moeten toch een 
antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij 
over uzelf? Hij sprak: Ik ben, zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de 
stem van iemand die roept in de woestijn: maakt de weg recht voor 
de Heer! De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën opdat 
allen door hem tot geloof zouden komen. Zij vroegen hem: Wat 
doopt gij dan als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet? 
Johannes antwoordde hun: Ik doop met water maar onder u staat 
Hij die gij niet kent, Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem 
van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde te Betanië, aan de 
overkant van de Jordaan waar Johannes aan het dopen was. 
 

Overweging 

Wij geloven     Bidden wij samen…… 
We geloven dat er méér is... 
We geloven dat er méér is 
dan steeds meer spullen kopen 
en voortdurend kansen najagen.  
Dat liefde en vriendschap  
belangrijker zijn voor een mens. 
 
We geloven dat er méér is 
dan het recht van de sterkste  
en voor jezelf vechten. 
Dat het leven aan diepte wint  
als je elkaar helpt. 
 
We geloven dat er méér is 
dan het grote wereldgebeuren, 



waarin je meegezogen wordt.  
Dat gewone mensen hier  
en nu geschiedenis kunnen maken. 
 
We geloven dat er méér is 
dan hersens kunnen begrijpen  
en theorieën kunnen verklaren. 
Dat er wonderen gebeuren  
waarop niemand durfde hopen. 
 
We geloven dat er méér is 
dan handen kunnen maken  
en ogen kunnen zien. 
Dat er een God is, groter dan wij,   
die ons en onze wereld draagt.  
 
Lied       Nu daagt het in het Oosten blz. 552     
 
Voorbeden……. 
Wij richten ons tot God, 
die ons hoedt en die wij vertrouwen. 
 
Voor mensen die verloren lopen, 
voor vluchtelingen in hun angst en wanhoop, 
dat zij mensen ontmoeten die hen tot zegen zijn. 
 
Voor wie zich inzetten voor vluchteling en vreemden, 
voor artsen, verpleegsters en verzorgers, 
voor politici en rechters, voor leiders en bestuurders. 
Schenk hen wijsheid, betrokkenheid en empathie. 
 
Voor wie eenzaam zijn, en niet naar wordt omgekeken. 
Voor hen die het contact met de buitenwereld verliezen, 
die niet gekend worden, reik hen uw helpende hand. 
Aanhoor ons gebed en schenk ons levensmoed. 



Persoonlijke voorbeden…………………… 
 
“Onze Vader “………..  maar dan anders 
De dagen worden korter 
het licht verdwijnt: 
Onze hulp is de naam van de Eeuwige 
die hemel en aarde schept. 
Samen: Onze hulp is in uw naam. 
In uw licht voelen wij ons sterk en geborgen, 
in het vertrouwen op nieuw leven. 
Samen:Onze hulp is in uw naam. 
Dat wij ons openstellen  voor uw komst, 
kom ons tegemoet, licht in het duister. 
Onze hulp is in uw naam. 
Maak ons kwetsbaar, wek ons verlangen, 
spreek uw verlossend woord. 
Onze hulp is in uw naam. 
Dat wij het pad gaan,  
op weg naar licht van kerstmis 
Onze hulp is in uw naam. 
 
“Wees gegroet Maria………” 
 
Hoop en verwachting                                                                                                                                                                        
Ik hoop op een nieuwe wereld,                                                               
waar geen kind meer zal worden geslagen,  
waar geen vrouw meer zal worden misbruikt, 
waar vrouwen en mannen elkaar tot vreugde zijn. 
 
Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar niemand van tafel wordt uitgesloten,  
waar gastvrijheid de boventoon voert,  
waar samen delen heel gewoon is. 
 
Ik hoop op een nieuwe wereld,  



waar niemand meer bang hoeft te zijn,  
waar leiders niet laten lijden,  
waar  de gekwetste genezing mag  vinden. 
 
Ik hoop op een nieuwe wereld,  
waar kinderen en ouderen vrolijk zijn.  
Waar harmonie is en muziek klinkt uit de huizen.  
Waar rust en vrede heerst, zichtbaar in de ogen van hen die er 
wonen. 
 
Wensen wij elkaar vrede 
 
Collecte 

Slotgebed 
Als God herkend wordt in het doen en laten van mensen  
die met elkaar, in zijn naam en in zijn Geest, verbonden willen zijn,  
dan pas, is er sprake van een gemeenschap die Jezus voor ogen had. 
Mogen wij ons in alle bescheidenheid geroepen  
voelen om samen met vallen en opstaan 
zo`n gemeenschap te vormen. 
Zeker nu in deze dagen die vooraf gaan aan kerstmis 2023. 
 
Zegenbede en wegzending 
Zegen ons, met uw kracht. 
Moge de God van liefde, die zijn liefde deelde, 
ons sterken in onze liefde voor anderen. 
Moge de Zoon, die zijn leven gaf om 
ons  te helpen delen met elkaar. 
Moge de Heilige Geest, die in ons woont 
ons zo bezielen, dat wij zelf een zegen zijn. 
Amen. 
 

Slotlied   Rorate Caeli      



Goede God, 
wij vragen U in deze adventsperiode: 
Geef ons de kracht 
om in deze donkere dagen 
op zoek te gaan naar die ene ster,     
die ons naar het Kerstkind zal brengen. 
Naar het lichtje in ieder van ons 
dat soms helder, soms verborgen is. 
Opdat ieder mensenkind 
vervuld mag worden van hoop. 
En mag delen in Uw droom van vrede. 
Amen. 
 
In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest, 
Amen. 
 
Wij wensen u een mooie zondag. 
Fijn dat u er was.  
 
 
De eerstvolgende viering is Zondag 24 december in deze ruimte,      
om 20.30 uur, maximaal 50 personen in bezit van plaats reservering. 

 

 

 

 

 

 

 


