Dames, heren, SSO-liefhebbers, deelnemers, begeleiders en sympathisanten,

Het is vanaf 1 juli mogelijk, zoals toegezegd, om je voor de reizen 2020 in te schrijven. Zowel
deelnemers als begeleiders kunnen ervoor zorgen er op tijd bij te zijn. Er zijn al inschrijvingen
binnen. Een bepaalde dame (een begeleidster ergens uit Zeeland vandaan) wilde perse de
eerste zijn en probeerde het al op zondag. Die vlieger ging niet op. Of ze nu toch de eerste is
maken we later misschien nog wel bekend.

Dat meegaan als begeleider niet zonder gevolgen hoeft te zijn ziet u aan onderstaande foto.
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Hier ziet u een begeleider die zo enthousiast is over zijn deelnemer (nee, namen noemen we
niet) dat hij zich in die samenwerking, helemaal laat mee slepen. Het scheen dat zijn
deelnemer heisse choco rook. In dit voorbeeld is misschien toch sprake van teveel toegeven
aan de wensen van de deelnemer. Hoe het ook zij het plezier spat ervan af.

Daar is onze inspanning op gericht: 4 wintersport-reizen voor mensen met een beperking
mogelijk maken. Door daarbij vrijwel altijd 1 op 1 te begeleiden komen we werkelijk tot
Samen Ontspannen.

De reizen van 2019 zijn dankzij ieders inspanning heerlijk verlopen. Het weer en de
recordhoeveelheid sneeuw heeft daar ook aan bij gedragen.

Als voor 2020 de begeleiders zich weer in zulke grote getale aanmelden, voorzie ik voor de
geplande reizen in 2020, weer veel mooie momenten.

Wellicht laat ook dan iemand zich weer volkomen meeslepen!!



